
Maarten Mols 

Gemeentedepot 40/3/7. (Kast 40, rij 3, schap 7) 

Maarten Mols werd op 07-01-1945 in Tilburg geboren. 

Hij kwam in 1998 in Oss wonen na een bewogen leven. 

Hij rijdt heel Nederland door en fotografeert bekende Nederlanders op zijn Maarten Mols manier. Hij 
heeft namelijk altijd een klein beeldje van een papegaaitje bij zich en fotografeert mensen met dat 
beeldje in hun hand. Hij noemt dat zijn free-bird als symbool voor vrijheid. Vrijheid is heel belangrijk 
voor hem en hij noemt zichzelf daarom ook Maarten Free-B. Hij treedt ook op als performancer. 

Maarten Mols presenteert zichzelf op een foto met een hoed op en twee papegaaitjes in zijn hand, 
een rood en een blauw/geel. Onder zijn foto staat: Maarten-Free-B-Bolly Bolsst! 
(Mols)˂Photographer© and Performancer, Art=Ist 

Zijn collectie bevat foto’s van bekende Nederlanders met papegaaitje en ook wat foto’s van hemzelf 
en van zijn omgeving. 

 


